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Een God van vergeving
door Arie van der Stoep

Volmaakt goed is Hij, God. Van welke andere god op deze aarde kan worden gezegd: Want U, o
Heer, bent goed en graag vergevend, ...? (1) Van niet één!

Maar wel van de enige, eeuwige en almachtige God. Hij gaf zichzelf in Jezus, om ons te redden van
onze zonden en van de eeuwige duisternis. Vergeving is een kenmerk dat Hem onderscheidt van alle
andere ‘goden’. Bij Hem is er altijd hoop, een vergevend hart.

Door de profeet Jesaja zegt Hij: Komt toch en laat ons tezamen richten (= rechtspreken - en hoe werkt
Gods rechtspraak? Zo: - AvdS) ...; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al
waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. (2) Dat gebeurt er, als je bij Hem komt met
je zonden, zwakheden en fouten.

Een nieuw licht

Want als je ze aan Hem belijdt (= erkent), verandert Hij je verleden zo radicaal, dat het er uitziet, alsof
je leven altijd een en al gerechtigheid was geweest. Hij laat een nieuw licht op je leven schijnen. Zo is
God, zo volmaakt goed!

We behoeven alleen maar de moed te hebben om te komen. Toen de Joden teruggekeerd waren uit
ballingschap, ging Nehemia naar God toe. Namens het volk beleed hij hun zonden. Véér die tijd had
Israél God beledigd, misdadig gehandeld, geweigerd om naar Hem te luisteren en zich verhard in het
doen van het kwade.

Maar Nehemia kende God en deed een beroep op Hem. Want hij wist dat wie zich bekeert van zijn
zonden, mag ervaren dat Hij een God van genade is. Hij staat niet klaar om te straffen, maar om te
vergeven en te zegenen. Daarom beleed hij hun zonden en bad: Maar U bent een God van vergeving,
genadig en barmhartig, ... (3)

Je hebt het al!

De Bijbel is vol van mensen die Gods goedheid en vergeving hebben ervaren. Hun leven toont aan dat
we meer van God ontvangen, door te leven uit die vergeving. Blijf dus niet bij je zonden zitten. Paulus
zegt: In Hem (= door het geloof in Jezus - AvdS) hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving
van de overtredingen, ... 4) Je hebt die al. Je mag er dus uit leven, dat God je heeft vergeven wat je
hebt beleden. Je bent van Hem!

Uit de Bijbel:
(1) Psalm 86:5.
Want U, o Heer, bent goed en graag vergevend, rijk in goedertierenheid (= in het uitdelen van het goede,

redding en hulp - AvdS) voor allen die U aanroepen (= die tot u roepen, bidden - AvdS)?

(2) Jesaja 1:18.



Komt toch en laat ons tezamen richten (= rechtspreken; en hoe werkt Gods rechtspraak? Zo: - AvdS) ...,
al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij
zullen worden als witte wol.

3) Nehemia 9:17b.
Maar U bent een God van vergeving, genadig en barmhartig, lankmoedig (= groot van geduld en

verdraagzaamheid - AvdS) en groot van goedertierenheid (groot in het uitdelen van het goede, van
redding en hulp - AvdS), ...

(4) Efeziérs 1:7.

In Hem (= door het geloof in Jezus - AvdS) hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van
de overtredingen, naar de rijkdom van zijn genade.
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